
 

 
 

ZONDAG 18 februari 2024 
Eerste zondag van de 40 dagen tijd 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
zang: Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes 
lector: Mw. Janneke Kiesewetter 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Omzien naar 
gevangenen. 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar hen ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, 
die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd 
met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer 
even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd- en 
Jongerenwerk. 

 
 



 

Uitleg liturgische schikking 40 dagentijd – Pasen 
We maken weer een zgn. opbouwschikking. Dit is een eenvoudige 
compositie die als raamwerk of basis dient voor de zes weken in de 
veertigdagentijd. Wekelijks wordt bij deze basis een eenvoudige compositie 
gemaakt in relatie tot de lezingen of de thematiek van de zondag. 
Het jaarthema van dit jaar is : “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop 
en liefde.” Daarnaast is het kinderthema: “Wat goed dat jij er bent!” Deze 
thema’s willen we in de schikking steeds naar voren brengen. 
De weg naar Pasen wordt in de schikking symbolisch door een weg 
weergegeven. Jezus gaat de weg, die steeds donkerder lijkt te worden alsof 
het een tunnel is. 
Aanvankelijk is de tunnel nog ruim genoeg. Maar naarmate de tijd vordert 
blijkt de weg een trechter te zijn die Jezus naar het diepste donker van de 
dood voert. Door deze schikking gaan wij met hem mee op deze weg. 
Om te zien en te volgen welke gebeurtenissen plaatsvinden wordt elke 
zondag één boog van de tunnel weggenomen. 
 
Uitleg liturgische schikking 18 februari, 1e zondag 40 dagentijd.                                                         
Lezing Marcus 1: 12-15  Jezus in de woestijn.                                                                                              
Jezus is op weg in de woestijn. Er is een pad van droog zand en stenen. De 
hedera op de tunnel getuigt van Gods trouw, het mos getuigt van zijn 
liefde. De bogen herinneren ook aan de (regen)boog uit het verhaal Genesis 
9: 8-15; een teken van Verbond tussen God en de aarde. Het kleed op tafel 
is paars: kleur van bezinning en voorbereiding.                                                                                                        
Verder staat er op de tafel een rode roos als teken van de herbevestiging 
van Alexander Obbink als diaken. Zo zeggen wij : Wat goed dat jij er bent”.  
Rood is de kleur van de ambtsdragers en de roos betekent geheimhouding: 
sub rosa betekent ook “in vertrouwen”  
Meditatieve tekst: 
Veertig dagen nog tot Pasen 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn. 
Veertig dagen, weken, jaren 
wachten, weten en ervaren 



 

dat iets nieuws, verandering 
met vreugd’ en moeite samenging. 
(Marijke de Bruijne) 

 
UIT DE GEMEENTE 

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo 
mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  
Wilt u bij ziek en zeer thuis of bij een ziekenhuisopname zo vriendelijk 
zijn om uw wijkteam of predikant op de hoogte te (laten) stellen? 

 
 

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

 

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 

AGENDA 
Presentatie reis naar Kenia 
Op zondag 10 maart houden we een presentatie van onze reis en nemen 
we U aan de hand van beelden en ons verhaal mee naar Kenia. 
Iedereen is van harte welkom om na de kerkdienst in de Brink onder het 
genot van een kopje koffie of thee te komen kijken en luisteren. 
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

SOBERE MAALTIJDEN 

Wij nodigen u uit voor de sobere maaltijden in de veertigdagentijd. Deze 
periode van het kerkelijk jaar treden we even uit het vanzelfsprekende en 
staan stil bij het feit dat de dingen die wij heel gewoon vinden, voor heel 
veel mensen in onze wereld onbereikbaar zijn. De sobere maaltijden helpen 
om die verbondenheid te ervaren. De diaconie organiseert vijf sobere 
maaltijden in de veertigdagentijd. Geen grote inleidingen gaan aan deze 
maaltijd vooraf. Na een korte opening gaan we gewoon eten. De onderlinge 
verbondenheid en de steun aan het diaconale project van dit jaar staan 
centraal. Na de maaltijd is er dan ook een collecte en een toelichting om 
een van onze projecten te steunen. De data zijn: 22 februari, 29 februari,  
7 maart, 14 maart, 21 maart. De maaltijden beginnen om 18.00 uur. 
Vanaf VANDAAG liggen de intekenlijsten in de kerk, want we willen graag 
weten hoeveel mensen wij ongeveer kunnen verwachten. Het voorkomen 
van verspilling is ook een onderwerp in deze tijd.  
De diaconie 

ALGEMEEN 

Corrie, Daan en Marjan hebben hulp nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zouden we als gemeente moeten zonder het team van kosters? 
Corrie, Daan en Marjan zijn bij kerkdiensten het gezicht van de 
Ontmoetingskerk en ze doen hun werk met veel plezier. Mede dankzij hun 
inzet kunnen we kerk zijn.   
Sinds koster Dirk per 1 januari jl. afscheid nam en zijn beoogde opvolger 
zich helaas terugtrok, redden de kosters het eigenlijk niet om met z’n 
drieën het rooster rond te krijgen.  



 

Dit is voor hen niet vol te houden en kan zo niet langer!  
Daarom hun dringende oproep: “Informeer eens bij één van ons hoe het 
kosterschap er uit ziet en hoe leuk het is!”  
Telefonisch of via de mail informatie inwinnen kan bij Corrie: 072 57 414 08 
of: corriedewaal@quicknet.nl  
Naast plezier en voldoening staat er elke maand een financiële vergoeding 
tegenover. Een aanrader is om eerst eens een paar maanden mee te lopen 
en te ervaren hoe het is om koster te zijn.  
Nu al enthousiast? Dan graag solliciteren bij het College van 
Kerkrentmeesters via secretaris Petra A. Visser: cvksecrpghhw@gmail.com 
Corrie, Daan en Marjan kijken er naar uit om iemand  
in hun team te verwelkomen. 
Bent u dat? Ben jij dat? Dat zou fantástisch zijn! 

 
 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit 
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te 
gaan zitten. 
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