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OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

aanvangslied: Liedboek 278

AANROEPING
groet
Vg. De HEER zij met u
gem. VREDE ZI) MET U
gebed om ontferming met aansluitend lied: 301K



Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

glorialied: Liedboek 307
RONDOM HET WOORD

aandacht voor de kinderen,
we zingen het lied: Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de Kindernevendienst
als er geen kinderen zijn, zingen we: Licht van Pasen
gebed bij de opening van de Bijbel

le lezing: uit psalm 104 vrij, Oosterhuis Ademt Jouw adem in
mensen?

In al die levende dode gewapenden,

op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,

op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?

Wie gaat het aanschijn van de aarde vernieuwen?

Jij die ik vriend en vreemdeling noem

van de bergen? Ja Jij, met mij samen. Je moet wel komen, gauw, om
al die oude mensen

die hun lieve land zagen branden

zo goddeloos, kom troosten

laat het niet duren tot hun dood. En voor onze kinderen, zoet en zo
klein nog,

zou het ook mooi zijn als ze Je voetstap hoorden,

Je fluitje, ‘hier ben ik’. Wie? Vriend God!



Daar kom Je de schemerhoek om

de lichtende blauwe, de rode hoek van de middag,
desnoods de gitzwarte van de nacht —

maar Je komt, en Je zegt tot alle kinderen

hier tezamen:

Dag jij en jij

dag meisje dag jongen en Je noemt hun namen.
En ze worden wakker

en zullen het nooit meer vergeten.

lied: Liedboek 925

2e Schriftlezing: 2Koningen 6:24-7:17

lied: Liedboek 462: 1,2,3,4

verkondiging

meditatieve muziek

lied: Liedboek 494:1,2,3
GAVEN EN GEBEDEN
aandacht voor de collectes, er wordt een video getoond

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/vaktraining-voor-
jongeren-in-pakistan/

de collecte is bij de uitgangen of u maakt uw gave over via het
internet


https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/vaktraining-voor-jongeren-in-pakistan/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/vaktraining-voor-jongeren-in-pakistan/

de kinderen komen terug
dankgebed en voorbeden
stil gebed

Onze Vader

slotlied: Lied 216 uit de bundel Tussentijds. Komen ooit voeten
gevleugeld

de kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.

wegzending en zegen (een keer Amen).



