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OP DE DREMPEL 

 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan en worden stil 
 
Bemoediging 
ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Drempelgebed 
 
NLB 216 Dit is een morgen 
 

AANROEPING 
groet 
vg. De HEER zij met u 
gem. VREDE ZIJ MET U 
 
Uitleg thema 
 
Gebed 
 
Kinderlied: De bijbel 
 
Bijbellezing: Numeri 11: vers 10-17 
 
NLB 806 Zomaar te gaan te gaan met een stok in je hand 
 
De uitdaging 
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Luisteren: Fight song van Rachel Platten 
 
Zoals een kleine boot 
Op een oceaan 
Grote golven 
In beweging zet 
Zoals een enkel woord 
Een hart kan openen 
Ik kan dan misschien maar één lucifer hebben 
Maar ik kan een grote explosie veroorzaken 
 
En al die dingen, die ik niet uitsprak 
Sloopkogels in mijn hoofd 
Ik zal ze luid uitschreeuwen vanavond 
Kun je deze keer mijn stem horen? 
 
Dit is mijn vechters lied 
Pak mijn leven weer op lied 
Bewijs, dat het goed met me gaat lied 
Mijn energie is aangezet 
Vanaf nu zal ik sterk zijn 
Ik zal mijn vechterslied spelen 
En het kan me niets schelen, als niemand het gelooft 
Want ik heb nog steeds een boel vechtlust in me 
 
Verlies vrienden en heb moeite met slapen 
Iedereen maakt zich zorgen om mij 
Zit er te diep in 
Zeggen, dat ik er te diep in zit (te diep erin) 
En er zijn al twee jaar voorbij gegaan 
Ik mis mijn thuis 
Toch geloof ik er nog in 
Ja, ik geloof er nog steeds in 
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En al die dingen, die ik niet uitsprak 
Sloopkogels in mijn hoofd 
Ik zal ze luid uitschreeuwen vanavond 
Kun je deze keer mijn stem horen? Dit is mijn vechters lied 
'Pak mijn leven weer op' lied 
'Bewijs, dat het goed met me gaat' lied 
Mijn energie is aangezet 
Vanaf nu zal ik sterk zijn 
Ik zal mijn vechterslied spelen 
En het kan me geen bal schelen, als niemand het gelooft 
Want ik heb nog steeds een boel vechtlust in me 
 
Een boel vechtlust in me 
 
Zoals een kleine boot 
Op de oceaan 
Grote golven 
In beweging zet 
Zoals een enkel woord 
Een hart kan openen 
Ik kan dan misschien maar één lucifer hebben 
Maar ik kan een explosie veroorzaken 
 
Dit is mijn vechters lied 
'Pak mijn leven weer op' lied 
'Bewijs, dat het goed met me gaat' lied 
Mijn energie is aangezet 
Vanaf nu zal ik sterk zijn 
Ik zal mijn vechterslied spelen 
En het kan me geen bal schelen, als niemand het gelooft 
Want ik heb nog steeds een boel vechtlust in me 
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Nee, ik heb nog steeds een boel vechtlust in me 
 
Gedicht: “Mensen gevraagd” van Coen Poort 
 
De uitdaging 
 
Collecte 
(Tijdens collecte muziek van Sela – Heer, wijs mij uw weg) 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 416 Ga met God en hij zal met u zijn 
 
Wegzending en zegen (een keer Amen). 
 
 
 
Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee of 
limonade 
 
*** 

Een nieuwe uitdaging voor 

de boeg? 

Gefeliciteerd! 

 

*** 


