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OP DE DREMPEL
Welkom en mededelingen, de kaarsen worden aangestoken

We gaan staan en worden stil

Bemoediging

ovd Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK

VAN ZIJN HANDEN
Drempelgebed door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 84:1, 2, 3

Groet
vg. De HEER zij met U
gem. VREDE ZI) MET U

Inleidend woord

Gebed om ontferming met antwoord: Lied 301K ( in beurtzang
vrouwen/mannen)

Glorialied: Lied 146¢: 1,5 en 7

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel



Evangelielezing: Matthelis 6: 6 en Lucas 11: 1-13

Zingen Psalm 84:: 4 (Tekst: De Nieuwe Psalmberijming)

Filmpje ‘Lord Is It Mine’ van Supertramp

https://youtu.be/wdIMAJoOZ18

Verkondiging (de Nederlandse liedtekst wordt tijdens de
verkondiging in delen vertoond).

Meditatieve muziek

Verkondigingslied: Lied 221

GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor de collecte. Inzameling tijdens de dienst

Na elke voorbede en na het Stil gebed bij de woorden ‘Zo bidden wij
zingend samen’ zingen wij Lied 368g

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Slotlied: ‘Ga maar gerust’ (melodie: ‘lk bouw op U mijn schild en
mijn verlosser’)

Wegzending en zegen (een keer amen)


https://youtu.be/wdlMAJoOZ18

