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OP DE DREMPEL 

 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 
 
aanvangslied: NLB 67a : 1 , 2, 3 en 4 (refrein allen, coupletten 
cantorij) 
 

AANROEPING 
groet 
vg. De HEER zij met u 
gem. VREDE ZIJ MET U 
 
Ter inleiding op het gebed om ontferming  
zingen wij NLB 558: 1 
 Jezus om uw lijden groot, 
  om uw leven en uw dood 
  die volbrengen ‘t recht van God, 
  Kyrie eleison. 
 
Gebed om ontferming  
na de woorden…en daarom bidden wij, antwoorden we met zingen 
NLB 558: 4 
 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
  om de beker die Gij reikt, 
  om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. 
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RONDOM HET WOORD 
 
gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e Schriftlezing: Exodus 12: 15-20   
 
lied: NLB 81: 1 en 4  
 
2e Schriftlezing: Johannes 13: 1-15   
 
lied: NLB 569: 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 
verkondiging  
 
lied: NLB 390: 1 cantorij,  2, 3 en 5 allen 

 
GAVEN EN GEBEDEN 

 
Inzameling van de gaven 
 
dienst van de tafel 
 
lied: NLB 388:  1 en 2 cantorij,  3 + 5 cantorij couplet + refrein allen 
 
 
Tafelgebed  
 
lied: NLB 567 : 1 en 2  cantorij   
 
vredegroet: 
vg. De Heer nodigt ons tot zijn maaltijd, 
allen: En wij willen komen tot Hem. 
vg. De vrede van Christus met u allen! 



4 

allen: Zijn vrede ook met u! 
 
Wensen wij elkaar de vrede van Christus 
 
Onze Vader gezongen: NLB 369B:   
 
Brood en wijn worden gedeeld. 
(Onder het delen zingen we NLB 568a) 
 
 
3e Schriftlezing: Lucas 22: 39-41 
 
Slotlied  NLB 571: 1  cantorij,  2 en 3 allen  
 
Wegzending 
Vg. Laten wij de levende God loven 
 G.  LOOFT GOD 
Vg. Dat de opgestane Heer u vervulle met zijn Geest. 
G   OM ONZE VOETEN TE ZETTEN OP DE WEG 
      VAN VREDE 
      AMEN. 
 
 
(Wij verlaten in stilte de kerk) 
 
 
 


