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Stilte 
 
Vg      Eeuwige wees ons genadig 
G         OP U HOPEN WE 
vg        Wees onze sterkte iedere dag, 
G         OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD 
 
 
PSALMGEBED 
 
Zingen: NLB 22: 1 en 2 
 
Lezen Psalm 22 uit 150 psalmen vrij H. Oosterhuis 
 
Zingen NLB 22: 12 en 13 
 
 
LEZING LIJDENSVERHAAL 
 
- Johannes 18: 1 – 11 gevangen genomen 
 
Zingen: NLB 587:1 
 
- Johannes 18: 12 – 27  in de steek gelaten 
 
Zingen: NLB 587:2 
 
- Johannes 18:28 - 19:3 toen nam Pilatus… 
 
Zingen: NLB 587:3 
 
- Johannes 19: 4 – 16 weg met Hem 
 
Zingen: NLB 587: 4 en 5 



 
- Johannes 19: 17 – 30 en zij kruisigden  
 
De kaars wordt gedoofd -stilte- 
 
Solo koraal 72 uit de Matthaus passion  
 (Als ik eenmaal moet sterven, Blijf dan bij mij, 

 Als ik de dood moet lijden, Ben dan mij nabij. 
 Als mij het allerbangste, Om het hart zal zijn, 

 Verlos mij uit mijn angsten, Door uw angst en 

 pijn.)  

 
- Johannes 19: 31 -37 opdat ook gij gelooft 
 
Zingen: NLB 587:6 
 
- Johannes 19: 38 – 42 begrafenis 
 
Zingen: NLB 587: 7 
 
 
KRUISMEDITATIE 
 
Zingen: NLB 584: 1allen, 2 vrouwen, 3 
mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 
mannen, 8 allen.  
 
 
 
DE GEBEDEN 
 
Goede Vrijdaggebeden 
Stilgebed 
Onze Vader 



 
Avondgebed 
Vg In uw handen, Heer mijn God, 
 Beveel ik mijn geest 
G IN UW HANDEN, HEER MIJN GOD, 
 BEVEEL IK MIJN GEEST 
Vg U, O Heer, die ons verlost hebt, 
 God in waarheid 
G BEVEEL IK MIJN GEEST 
Vg Bewaar ons als uw oogappel, Heer, 
G IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS  
 VERBERG ONS  
 AMEN 
 
Wij verlaten in stilte de kerk 
Wachtend op het doorbreken 
Van Gods licht. 





 


