
 

 

ZONDAG 1 september 2024 
 

 

Taizéviering  Leden van Taakgroep Vieren 
Organist/pianist: Diny Kotterer 
Zang: Eva Klercq, Frouke Zuidema en Sanne Obbink 
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In een Taizéviering vormen momenten van stilte en rust een wezenlijk 
onderdeel. Ze geven de mogelijkheid om na te denken over wat is gelezen, 
om te bidden of om innerlijk stil te worden, d.w.z. de gedachtestroom tot 
stilstand te laten komen en in de ruimte die ontstaat iets van God te 
ervaren. Het herhalen van de liederen heeft als doel om de tekst binnen te 
laten komen.  
 
De liederen worden een keer voorgespeeld en 3 keer gezongen, tenzij 
anders is aangegeven. 
 
Deze dienst is voorbereid door de Taakgroep Vieren 

 
Thema:          
 

 

HOOP 
 
 

De hoop is gewoonlijk een slechte gids 
doch een voortreffelijk reisgenoot 

Lord Halifax 

 
OP DE DREMPEL 

Orgelspel 
 
welkom en mededelingen, (het lichtje van de kindernevendienst 
wordt aangestoken.) 
We gaan staan en worden stil  
Lied:    Licht en wijsheid 

 
Bemoediging en drempelgebed (door OvD) 
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Onze hulp is in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Wij die U nooit hebben gezien, 
ZIE ONS HIER STAAN. 
Wij die van U hebben gehoord, 
HOOR GIJ ONS AAN. 
Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
WEES ONZE HULP. 
en dat Gij alles hebt gemaakt, 
MAAK ALLES NIEUW! 
en dat Gij ons bij name kent; 
LEER ONS U KENNEN. 
Die Bron van leven wordt genoemd, 
DOE ONS WEER LEVEN; 
Die hebt gezegd: ‘Ik zal er zijn’, 
WEES HIER AANWEZIG! 
 
We gaan zitten 
 

Stilte 
 

Inleiding op het thema 

 
Lied: Bless the Lord   
Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heil’ge naam, 

 Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft) 

 
Gebed voor de wereld (tekst Jan Opbergen) 
 
Kyrie 
 
 
Gloria: nr. 53 uit ‘Adem in ons’ 
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stilte 

 

RONDOM HET WOORD 
 
Lezing: Jesaja 40: 27-31 
 

stilte 
 
Lied: 58 uit ‘Adem in ons’ 
Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer te zien in het land van de 
levenden. Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien, wees vastberaden 
en vertrouw op de Heer. 
 
Tekst: Hoop (Vaclav Havel) 
 
Diep in onszelf dragen we hoop; als dat niet het geval is, is er geen 

hoop. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 

 en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 

 in deze diepe en krachtige betekenis 

 is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 

 of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop is  

ergens voor werken omdat het goed is, 

 niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
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Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 

 evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is  

ongeacht de afloop, het resultaat. 

 
 

stilte 
 

Lied: 131 uit ‘Adem in ons’ 
Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is 
God met ons. 
 
Tekst : Waar je wel zeer mee gezegend bent (Hans Bouma) 
 
Waar je wel zeer mee gezegend bent, met de macht van de hoop 

Een macht waarbij zoveel andere vormen van macht 

 -financiële macht, economische macht, militaire macht, politieke 

macht – volstrekt verbleken. 

De macht van de hoop, of de macht van de droom, het visioen. 

De macht om verder, hoger en dieper te kijken dan de zogenaamde 

werkelijkheid. 

De macht om niets of niemand voor definitief te houden, of het moet 

om  de liefde gaan. 

Alles en iedereen staat open voor verandering, 

 bevindt zich in een proces dat voert naar het koninkrijk. 

 De macht van de hoop, een macht die weerbaar maakt, creatief 

vindingrijk. 

Waar anderen opgeven, volhard jij. 

Er is maar één gezichtspunt voor jou: 

 het gezichtspunt van de Schepper. 
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 Zijn gedachten zijn jouw gedachten, 

 zijn wegen jouw wegen. 

 
 

Stilte (5 minuten) 
 

Lied: 47 uit ‘Adem in ons’ 
 
Lezing: Openbaringen 21: 1-4 
 

stilte 
 
Lied: 86 uit ‘Adem in ons’ 

 

GEBEDEN 

 
dankgebed en voorbeden 
Stil gebed in de vorm van het aansteken van een lichtje. Onderwijl 
zingen we het lied ‘Als alles duister is’ 
 
Lied:    NLB 598: Als alles duister is 
 
 
 
Gebed: Onze Vader  
 

UITGELEIDE 

Slottekst 
 
Slotlied: NLB 900 
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Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, niets je 
ontbreken. Niets zal je deren, niets je benauwen.  
Heb genoeg aan God! 
 
 
Wegzending en zegen  
 
 
De collectes bij de uitgang zijn voor Algemeen diaconaal werk en de 
Kindernevendienst. 
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Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze in de hoop 

omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt 
naar het punt daar waar de liefde begint 

Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze is de hoop 

op geloof in de liefde 
 

Liselore Gerritsen 


