
 

 

ZONDAG 22 september 2024 
 
Voorganger: Taakgroep Vieren 
Organist/pianist: Henk Jan Jansen 
M.m.v.: Oecumenische zanggroep ECHO 
  

OP DE DREMPEL 

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst  
wordt aangestoken  
 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Drempelgebed 
 V: Heer, onze God, hier zijn wij, 
      uw mensen, door U geschapen 
      tot gerechtigheid en vrede, tot liefde en geluk 
      maar vervreemd van U,  

     van elkaar en van onze bestemming. 
G. WILT U ONS ZOEKEN EN VINDEN 

      ONS ONTMOETEN EN OPWEKKEN 
      EN ONS THUISBRENGEN IN UW VREDE. AMEN 
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Aanvangslied: 287: 1, 2 en 5  
 
 
Psalm 121, door Echo 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, zou iemand mij komen helpen 
Ja, mijn God komt mij helpen de schepper van hemel en aarde. 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt. Hij zal niet slapen, Hij waakt over 
jou. 
Nee, slapen en sluim’ren zal Hij niet, Hij waakt over heel zijn volk. 
Onze God houdt de wacht als een schaduw over je heen. 
Overdag zal de zon je niet steken en ’s nachts zal je maan je geen 
kwaad doen. 
Hij houdt alle kwaad van je af, Hij neemt je onder zijn hoede. 
En waar je ook gaat of staat, , God zal je behoeden voor eeuwig 
Ja, mijn God komt mij helpen, de schepper van hemel en aarde. 
 
 

AANROEPING 
groet 
vg. De HEER zij met u 
gem. VREDE ZIJ MET U 
 
gebed om ontferming met aansluitend lied: 301K 
In beurtzang vrouwen/mannen 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
Christe eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
glorialied: 158b  (Een schoot van ontferming) 
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RONDOM HET WOORD 

 
aandacht voor de kinderen   
we zingen het lied: Wij gaan voor even uit elkaar (zie de schermen) 
 
 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
als er geen kinderen in de kerk zijn, zingen we: Licht van Pasen  
 
Inleiding op de dienst 
 
gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 
 
lied: Lead me Lord (door Echo) 
         Leid mij Heer in uw gerechtigheid, maak uw weg duidelijk voor mij 

          want alleen bij U ben ik veilig. 

 

 
2e Schriftlezing: Mattheus 5: 1-10 
 
lied: 321: 1, 2, 4, 5 en 7 
 
overweging 
 
meditatieve muziek 
 
lied: 1005: 1-5  
 

GAVEN EN GEBEDEN 
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Collectes  
Tijdens de collectes zingt Echo:  
 

To be your presence 
Het is onze opdracht om uw aanwezigheid op aarde te zijn, om 

medelevend, een luisterend oor en vergevend te zijn. Om de armen 

te voeden en de daklozen onderdak te bieden, uw gerechtigheid te 

bevestigen. Om op te komen voor de mensen die gebroken zijn of 

worden onderdrukt, uw stem van hoop en liefde te zijn.  

Wij zijn uw hart, handen en stem, het is onze roeping en keus om uw 

mensen te dienen en in deze opdracht verheugen wij ons als kerk. 

 
I’ve got peace like a river 
Ik heb vrede als een stromende rivier in mijn ziel 

Ik heb liefde …….. 

Ik heb vreugde ……. 

 

de kinderen komen terug  
 
kinderlied: Alles wordt nieuw III, 20  
 
dankgebed en voorbeden 
stil gebed 
Onze Vader (gezongen door Echo) 
 
 
slotlied: 421, Echo zingt het 1 x voor, daarna allen nog 3 x 
wegzending en zegen 
 V. In ons hart en in ons huis 
 G. DE ZEGEN VAN GOD. 
 V. In ons komen en in ons gaan 
 G. DE VREDE VAN GOD. 
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 V. In ons leven, op onze zoektocht, 
 G. DE LIEFDE VAN GOD. 
 V. Bij het einde, nieuw begin, 
 G. DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
      THUIS TE BRENGEN. 
     AMEN 
 
 


