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Welkom 
      
We gaan staan en worden stil. 
 
Vg. Heer open mijn lippen 
G. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
Vg. Gij die de morgen ontbood 
          en het licht hebt geroepen, 
G. VAT ONS SAMEN IN UW STRALEN 
 EN LAAT ONS LEVEN VAN UW LICHT. 
Vg. Gezegend zijt Gij, bij U is de bron van leven 
G. AMEN  
 
Morgenlied   Lied 217: 1-5 
 
 
 
 

Psalmgebed 
lezen:    Psalm 24: 1-2 
zingen:  Lied 24: 2 
 
 

lezen:  Psalm 24: 5-6 
zingen:  Lied 24: 4 en 5 
 

 
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 
 
Schriftlied:  662: 1-4 
 
 
 
Woorden bij de tekst: Staren naar de hemel 
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Meditatief orgelspel 
 
Collecte t.b.v. het Werelddiaconaat 
 
Gebeden: Dankgebed en voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 

Slotlied: Lied 647: 1 - 4 
 

 
 
 
Zegen: 
Vg.  In ons hart en in ons huis 
G.  DE ZEGEN VAN GOD 
Vg.  In ons komen en in ons gaan 
G.  DE VREDE VAN GOD 
Vg.   In ons leven, op onze zoektocht, 
G.  DE LIEFDE VAN GOD 
Vg.   Bij het einde, nieuw begin, 
G.  DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
  THUIS TE BRENGEN. 
  AMEN. 
 
 

 
 
 

Hemelvaart 
 

Soms kijk ik naar de donk’re lucht, 
waar maan en sterren staan. 
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Waar zou nu toch Gods hemel zijn? 
Is’t heel ver hier vandaan? 

 
Ze zeggen : niemand die het weet, 
maar Jezus ging daar heen. 
Als hij ons dan maar niet vergeet, 
want dan zijn wij alleen….. 

 
O, Jezus zie ons allen staan: 
Wij weten niet de weg. 
Blijf niet zo ver bij ons vandaan. 
Wijs ons vandaag de weg. 


