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ZONDAG 6 juli 2025

Voorganger: Dhr. Alex van Heusden
Organist/pianist: Jeannette Zuidema

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken

we gaan staan en worden stil

bemoediging

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

voorganger: drempelgebed

aanvangslied: 326



AANROEPING
groet
vg. De HEER zij met u
gem. VREDE ZI) MET U
gebed om ontferming

kyrie en gloria: lied 299j

RONDOM HET WOORD

we zingen: Licht van Pasen (dit lied staat op de schermen)
gebed bij de opening van de Bijbel

Voorlezing uit het boek Openbaring
Openbaring 13:1-4.11.14.16-18

En ik zag uit de zee een beest opkomen,

het had tien horens en zeven hoofden

en op zijn horens tien diademen

en op zijn hoofden lasterlijke namen.

En het dier dat ik zag,

leek op een panter

en zijn voeten als van een beer

en zijn mond als de mond van een leeuw.

En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote volmacht.
En een van zijn hoofden was als afgeslacht ten dode,
maar zijn dodelijke wond genas.

En heel de aarde stond vol bewondering achter het beest.
En zij wierpen zich neer voor de draak

die de volmacht gaf aan het beest.

En zij wierpen zich neer voor het beest en zeiden:



Wie is gelijk aan het beest
en wie kan met hem oorlog voeren?

En ik zag een ander beest, het kwam op uit de aarde.
Het had twee horens, aan een ram gelijk,

en spreekt als een draak.

En hij zaait verwarring onder de bewoners van de aarde
door de tekenen die hem gegeven werden te doen
voor het aangezicht van het beest,

terwijl hij de bewoners van de aarde zegt

een icoon te maken voor het beest

dat verwond is door het zwaard en weer levend is.

En hij maakt

dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen,
de vrijen en de slaven -

dat zij hun een stempel geven op hun rechterhand of op hun
voorhoofd,

zodat niemand kan kopen of verkopen

dan zij die het stempel hebben met de naam van het beest
of het getal van zijn naam.

Dit is de wijsheid:

wie verstand heeft, berekene het getal van het beest

want het is het getal van een mens.

Zijn getal is zeshonderd zestig zes.

lied: 323
verkondiging
meditatieve muziek: Allein Gott in der Hohe sei Ehr, F.W. Zachau

lied: 1001



GAVEN EN GEBEDEN

Collectes
Tijdens de collecte orgelspel: Rondeau, J. Duphly

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

slotlied: 324

wegzending en zegen (een keer Amen).

Bij het uitgaan van de kerk:

Orgel: Petite Chaconne, N. A. Lebegue



