
 

 

ZONDAG 26 oktober 2025 
Ankerdienst: Een ogenblik stilte a.u.b. 

 

Voorganger: Debora Molenaar-Pluister 
Organist/pianist: Henk Jan Jansen 
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OP DE DREMPEL 

 
Welkom en mededelingen 
Het lichtje van de kindernevendienst en de kaars van de 
jongerennevendienst worden aangestoken  
 
We gaan staan en worden stil 
 
Bemoediging 
ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 62 vers 1 en 4: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
 

AANROEPING 
Groet 
vg. De HEER zij met u 
gem. VREDE ZIJ MET U 
 
Introductie thema: Een ogenblik stilte a.u.b. 
 
Gedicht: Ochtendstilte (van en door Debora) 
 
Glorialied: NLB 328 Gij wacht op ons (2x) 
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RONDOM HET WOORD 
 
Aandacht voor de kinderen 
(de kinderen blijven in de kerk) 
 
Zingen: Alles wordt nieuw II, lied 8: Samuel hoort ‘s nachts een stem 
 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
 
Zingen: NLB 940 1 en 2: Verberg mij nu 
 
Verwerking thema 
 
Meditatieve muziek: Opwekking 854: Hier in de stilte 
https://youtu.be/8xw1ug6FH6A 
 
lied: 892 vers 1 t/m 4: Niet in ‘t geweldige geluid 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Collectes 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Zingen: NLB 321 vers 1, 2 en 7: Niet als een storm, als een vloed 
 
Uitdaging 



4 

 
Slotlied: NLB 425: Vervuld van uw zegen 
 
Wegzending en zegen 
(één keer Amen) 
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*** 

 
Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om limonade, thee 

of koffie te komen drinken 
 
 

*** 
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