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ZONDAG 2 november 2025
Gedachteniszondag — 10 uur; 12 uur( alleen voor genodigden)

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: Ds. Willemien Roobol en Nel Huibers
organist/pianist: Ina Terpstra

m.m.v.: Cantorij o.l.v. Coby Moens
COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor is voor Algemeen diaconaal werk

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Samen
met anderen bieden

diaconieén hulp via voedselbanken en noodfondsen, vooral aan mensen
met schulden en mensen

die lang moeten rondkomen van een laag inkomen. Zo kunnen diaconieén
helpen het lokaal

armoedebeleid te verbeteren.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.
Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met
elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een
opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders
uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst).



Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de
Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie:
drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

l.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen
niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.

Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten
aan de scriba of een ander kerkenraadslid. Zie de gele adressenlijst.

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING
Uitleg Liturgische schikking gedachteniszondag
(naar Prediker 3:1-15 en Openbaring 21:1-5)
Er is een tijd voor alles wat gebeurt onder de hemel —
een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te planten en een tijd om te oogsten.
Het leven ontvouwt zich in seizoenen,
maar alles heeft zijn plaats in Gods hand.
De Bijbel belooft dat eens de tijd zelf vernieuwd zal worden:
“Zie, Ik maak alles nieuw.”
De oude hemel en aarde verdwijnen,
en God woont bij de mensen.
Geen tranen meer, geen gemis,
maar licht, leven en vrede die blijven.
De schikking is gemaakt van witte bloemen — een teken van zuiverheid,
vrede en eeuwigheid.
e De witte rozen staan voor eeuwige liefde, voor eerbied en
herinnering aan wie ons dierbaar zijn.
e De witte orchidee richt zich omhoog, symbool van het reiken naar
de poort van de hemel.
e De witte anemonen herinneren aan de cyclus van het leven — aan
groei, loslaten en hernieuwing.
e De klimop slingert zich tussen de bloemen en verbeeldt Gods altijd
aanwezige trouw.
e De spiegel onder de schikking vangt het licht — een teken van de
glans van de hemel die ons omstraalt.


mailto:drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

e De witte linten staan voor de verbondenheid die we blijven voelen
met hen die we gedenken.
e De witte kaars symboliseert het licht van God, dat door het donker
dringt en hoop schenkt.
e De kelk, bekleed met mos, verwijst naar de aarde waaruit we
leven,
en die eens overgaat in de hemel.
e De kristallen druppels weerspiegelen ons verdriet en gemis,
maar in hun schittering vangen ze ook het licht van de hoop.
In deze schikking komen tijd en eeuwigheid samen:
het vergankelijke van de aarde
en het blijvende van Gods liefde.
Alles heeft zijn tijd —
maar in Gods handen
wordt alles nieuw.

LUNCHEN NA DE DIENST

Volgende week is het de tweede zondag van de maand, dus kunt u na de
kerkdienst en het koffiedrinken blijven lunchen. We delen met elkaar wat
iedereen meebrengt, maar ook als u zelf niet in de gelegenheid bent
geweest om iets lekkers mee te nemen, kunt u aanschuiven.

Gezellig als u er ook bij bent!

KUKEN, LUISTEREN EN LEZEN

» Om de dienst online te volgen,
klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

» Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl

» De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk
of klikken op: liturgie van deze zondag 3

» U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de
Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>>
QRcode te scannen.

Als u/je wilt deelnemen aan de groepsapp in Signal dan kunt

u/je contact opnemen met de coérdinator van de taakgroep Communicatie.

Zie de gele adressenlijst.



https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

Vandaag worden de overleden gemeenteleden van het

afgelopen jaar herdacht.

Vanmiddag van 15.00-16.00 uur is de kerk open zodat iedereen binnen kan
lopen om geliefde overledenen te gedenken.

GEZAMENLUKE MAALTIID

Op vrijdag 7 november is er weer een gezamenlijke maaltijd, verzorgd door
de kookgroep. U heeft hier ook al in de Op Weg over kunnen lezen.

In verband met de voorbereidingen ligt er weer een lijst in de foyer waarop
u kunt aangeven of u komt en met hoeveel personen.

De maaltijd begint om 18.00 uur; vanaf 17.30 uur is de Brink open.

De maaltijd kost € 7,50 en het eerste drankje is gratis, alle volgende
drankjes kosten 1 euro.

De opbrengst is, na aftrek van de kosten, voor het diaconale doel.

U bent van harte welkom

.ALGEMEEN

In de verte horen we de kerstklokken al luiden...

Wij trekken nua al aan de bel, want we willen graag op kerstavond een
kerstfeest voor de kinderen houden.

Dit kunnen we niet zonder jouw en uw hulp!

Het zij om mee te denken, het zij om iets te doen in de dienst of voor hand
en spandiensten.

Zin om mee te helpen?

Bel dan met Debora 06 14 95 30 89

Mailen kan ook naar marcel.debora.molenaar@gmail.com



https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
mailto:marcel.debora.molenaar@gmail.com

