
 

 

ZONDAG 28 december 2025 
De Geest waait waarheen hij wil  
 

 

Taakgroep Taakgroep Zin in HHW 
Organist/pianist: Henk Jan Jansen 
M.m.v.: Harpiste Ida Zuidema  
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Orgelspel  

 

OP DE DREMPEL:  

Welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst  

 wordt aangestoken.  

We gaan staan en worden stil  

Bemoediging    

Voorg. Onze hulp is in de Naam van de HEER  

Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

Voorg . Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

Gem. DIE NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN  

Drempelgebed.  

Aanvangslied: Melodie NLB 672: 1,2 tekst Alfred C. Bronswijk   

Kom zing op deze dag  

AANROEPING  

Groet                                                                                                                              

Voorg. De HEER zij met U 

Gem. VREDE ZIJ MET U   

 

Gebed om Ontferming  

  

Lied: 301K [ in beurtzang v/m/]  

Kyrie eleison, Kyrie eleison,  

Christe eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison, Kyrie eleison  

  

Glorialied: 705 Ere zij aan God de vader 1e couplet  
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Toelichting op de dienst:   

  

lied: 675 1e couplet   

Geest van hier boven   

  

RONDOM HET WOORD  

Aandacht voor de kinderen.   

Wegzendlied  

  

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  

 

Gebed bij de opening van de Bijbel:   

Lezingen uit oude testament: Genesis: 1: 1-5   

   Joel        3: 1-2-3  Harpspel     

 

Lezing  nieuwe testament: Mattheus: 3: 13 -17   

  

lied: 680 Kom, Heilige Geest verzen 1,2,5  

 

Overdenking   

  

Meditatief moment  

 Harpiste    

 

GAVEN EN GEBEDEN  

  

Collectes  

 

De kinderen komen terug.   

We zingen DOOR DE KRACHT  van Elly en Rikkert.  
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Dankgebeden en voorbeden   

Stil gebed  

Gezamenlijk onze Vader  

 

Slotlied: melodie 655   4 coupletten tekst  

   A. v. Bronswijk  

  

 De dromers gaan de mensheid voor  

 

Wegzending en zegen    

Amen  

We wensen u een gezegende jaarwisseling.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Gedicht: Gebed bij de jaarwisseling  

Nu de wintertijd is gekomen verwarm ons, goede God.  

Laat uw adem ons bezielen  

als de kou ons bevangt:  

blaas in ons, als de dood ons dreigt te bevriezen.  

Laat de krokussen bloeien,  

laat uw gloed ons omarmen  
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koester ons in het licht dat liefde heet.  

Want va U zijn onze dagen,  

winter, lente, zomer herfst  

van U is heel het jaar dat voor ons ligt.  

Nu wij wachten op wat komt weten wij: Uw genade is  

witter dan sneeuw en uw Vrede licht als de   

zomer. Lof zij U in eeuwigheid!  Amen  

Andre F. Troost  

 


