
 

 

ZONDAG 18 januari 2026 
3e zondag van Epifanie 
Voorganger: Pastor Jos van Steen 
Organist/pianist: Ina Terpstra 
Lector: Mw. Janneke Kiesewetter 

 
OP DE DREMPEL 

 
welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst 
het lichtje van de kindernevendienst en  
de kaars van de jongerendienst worden aangestoken  
 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gemeente: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
voorganger: drempelgebed 
 
aanvangslied: 276: 1,2 
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AANROEPING 
groet 
voorganger: De HEER zij met u 
gemeente: VREDE ZIJ MET U 
 
we gaan zitten 
 
Inleiding 
 
gebed om ontferming met aansluitend lied: 281:1,4,5,9 
 
glorialied: 305: 1,2,3 
 

RONDOM HET WOORD 
 
gesprek met de kinderen  
 
we zingen: Wij gaan voor even uit elkaar  
(dit lied staat op de schermen) 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
als er geen kinderen in de kerk zijn, zingen we: Licht van Pasen  
(dit lied staat op de schermen) 
 
gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e Schriftlezing: Jesaja 62:1-5 
 
lied: Psalm 96: 1,2,4 
 
2e Schriftlezing: Joh. 2:  1-11 
lied: 275; 1,2,4,5 
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verkondiging  
 
meditatieve muziek 
 
lied: 324: 1,2,3 

 
GAVEN EN GEBEDEN 

 
collectes 
 
de kinderen komen terug  
 
- de voorganger haalt het gebedenboek  

uit de gedachtenishoek 
- dankgebed en voorbeden met acclamatie 367b 
- stil gebed 
- Onze Vader (gezamenlijk) 
 
slotlied: 416:1,2,3,4 
 
wegzending en zegen (een keer Amen). 
 
 
 


