
 

 

ZONDAG 1 maart 2026 
2e zondag van de 40 dagentijd 

 

Voorganger: ds. John Bijman 
Organist/pianist: Ina Terpstra 
M.m.v.: De cantorij o.l.v. Coby Moens 
Lector: Anda de Vries 
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OP DE DREMPEL 
 
welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst 
het lichtje van de kindernevendienst en  
de kaars van de jongerendienst worden aangestoken  
 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gemeente: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
voorganger: drempelgebed 
 
antifoon (cantorij) Lied 535c 
aanvangslied: Psalm 25 HEER,  ik wil mijn hart verheffen (De Nieuwe 
Psalm Berijming (2021) vers 1, 2 en 8 
 
antifoon (cantorij) Lied 535c 
 
 
AANROEPING 
groet 
voorganger: De HEER zij met u 
gemeente: VREDE ZIJ MET U 
we gaan zitten 
 
gebed om ontferming met aansluitend lied 301A (cantorij) 
. 
we zingen: Dit ene weten wij (1x cantorij, 2x allen, 3x allen vanaf ‘er 
is een woord dat’ 
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RONDOM HET WOORD 
 
gesprek met de kinderen over het project: De weg van de hoop  
 
Projectlied: 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e Schriftlezing: Exodus 24 vers 12 t/m 18 
 
we zingen: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (tekst Lied 527, maar 
andere melodie) vers 1 Cantorij  vers 2 Allen vers 3 Cantorij vers 4 
en 5 Allen 
 
2e Schriftlezing: Mattheus 17 vers 1 t/m 9 
 
we zingen: Lied 561 vers 1 Allen vers 2 lage stemmen vers 3 Allen  
vers 4 hoge stemmen vers 5 Allen 
 
 
verkondiging  
 
meditatieve muziek - de kinderen komen terug  
 
DIENST VAN DE TAFEL  
 
nodiging 
 
Lied 402b Wij danken U, Vader (responsie Allen) 
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(Lofgebed uit de Didechè) 
 
 
inzettingswoorden 
 
v. De vrede van Christus met u allen! 
a. ZIJN VREDE MET U! 
(Wij wensen elkaar de vrede van Christus)  
 
‘Onze Vader’ 
 
Lied 387 (cantorij) -  tijdens het lied vindt de rondgang van brood en 
wijn plaats 
 
 
Dankgebed 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
collectes 
 
- de ambtsdrager van dienst haalt het gebedenboek  
uit de gedachtenishoek 
- voorbeden  
- stil gebed 
 
slotlied: Lied 542 vers 1 Allen vers 2 Cantorij vers 3 en 4 Allen 
 
 

wegzending en zegen (een keer Amen). 


