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Vespers Stille week 2026

Voorbereid door de taakgroep liturgie

Thema:
'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Verwondering

Dit liturgieboekje is voor maandag, dinsdag en woensdag!

Na de vesper van woensdag kunt u het boekje mee naar huis nemen.



Vesper maandag 30 maart
Organist: mw. Diny Kotterer

Stilte
Openingslied Lied 256
Avondlied Lied 263: 1-3

Psalm 139 gelezen en gezongen

Zingen: Antifoon, Lied 139c
Lezen: Psalm 139: 1-10
Zingen: Antifoon

Lezen: Psalm 139: 11-18
Zingen: Antifoon

Lezing: Genesis 28: 10-22

Schriftlied: 815:1-4

Moment van inkeer
Tekst God vond mij terug via Instagram,
uit het tijdschrift Petrus febr. 2026

Stilte
Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door de Diaconie

Stil gebed

Avondgebed Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan van ons af
en bewaar wat goed was.



We gaan staan

Slotlied en zegen

Stilte

Openingslied

Avondlied

Mogen uw ogen over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.
Amen

Lied 266: 1-5

Vesper dinsdag 31 maart
Organist: mw. Ina Terpstra

Lied 256

Lied 267: 1-4

Psalm 8 gelezen en gezongen

Lezen:
Zingen:

Schriftlezing
Schriftlied

Moment van inkeer

Psalm 8: 1-5
Lied 8b: 1-4

Mattels 8: 23-27
Lied 322:1-3



Tekst Uit ‘Loslaten’, Peter Nissen
Stilte

Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door de Kindernevendienst

Stil gebed

Avondgebed Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.
Amen

We gaan staan

Slotlied en zegen Lied 266: 1-5 (zie pagina 6)

Vesper woensdag 1 april
Organist: mw. Jeannette Zuidema

Stilte
Openingslied Lied 256
Avondlied Lied 258: 1-3

Psalm 78 gelezen en gezongen



Lezen Psalm 78: 1-6

Zingen Lied78:1en?2
Schriftlezing Lucas 7: 1-10
Schriftlied Lied 840: 1-3

Moment van inkeer
Tekst Alexander Navalny, tekst van Gert Jan Seegers

Stilte

Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door Wijkteam Schrijvers- en Planetenwijk
Stil gebed
Avondgebed Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde en heeft genoeg aan zijn

eigen kwaad. Neem de last daarvan van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.

Amen
We gaan staan

Slotlied en zegen Lied 266: 1-5(zie pagina 6)



Kijk! Verwonder je

Kijk!

Kijk naar je verleden en verwonder je
Zie hoe verweven

tussen donkere rafels

een draad van licht

getrokken is, helemaal

naar het nu.

Kijk!

Kijk naar je heden

en laat je verwonderen
Zie hoe tijd en plaats
van dit ene moment
omhuld zijn door

een glans van licht
waarin niets ontbreekt.

Kijk!

Kijk naar je toekomst

en laat je verwonderen

Zie hoe dwars door de mist
waarin alles verborgen ligt
een schijnsel van licht

je wenkt, precies genoeg
voor een volgende stap.

Kijk!
Laat je verwonderen
door het werk van Gods Geest.

Ds. Anne ter Schuur - aangepast



