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Welkom 
      
We gaan staan en worden stil. 
 
ovd. Heer open mijn lippen 
gem. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
ovd. Gij die de morgen ontbood 
          en het licht hebt geroepen, 
gem. VAT ONS SAMEN IN UW STRALEN 
 EN LAAT ONS LEVEN VAN UW LICHT. 
ovd. Gezegend zijt Gij, bij U is de bron van leven 
gem. AMEN  
 
Morgenlied   Lied 214: 1-8 
 
. 
 
Psalmgebed 
lezen:    Psalm 27: 1-5 
zingen:  Lied 27: 6 en 7 
 
Schriftlezing:   Handelingen 1: 4-14 
 
Zingen:  Lied 662: 1-4 
 
 
Woorden bij de tekst 
 
Meditatief orgelspel 
 
Collecte t.b.v. het Werelddiaconaat 
 
Gebeden: Dankgebed en voorbeden 
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 Stil gebed 
 Onze Vader 
 

Slotlied:  lied 835: 1-4 
 
 
Zegen: 
Vg.  Goed is de hand die ons leidt 
Gem.  UIT HET DONKER VAN DE NACHT 
  NAAR HET LICHT VAN DE DAG 
Vg.   Goed zijt Gij, God, onzegbaar goed, 
Gem.  ZEGEN DEZE DAG EN AL ONZE DAGEN 
  DAT WIJ ONDERWEG ZIJN NAAR U. 
  AMEN 
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Waar je wel mee gezegend bent, 
met de macht van de hoop. 
Een macht waarbij zoveel andere vormen van macht 
- financiële macht, economische macht, militaire macht, 
politieke macht- volstrekt verbleken. 
De macht van de hoop, of de macht van de droom, het visioen. 
De macht om verder, hoger en dieper te kijken dan de zogenaamde 
werkelijkheid. 
De macht om niets of niemand voor definitief te houden, 
of het moet om liefde gaan. 
Alles en iedereen staat open voor verandering, 
bevindt zich in een proces dat voert naar het koninkrijk. 
De macht van de hoop, een macht die weerbaar maakt, 
creatief, vindingrijk. 
Waar anderen opgeven, volhard jij. 
Er is maar één gezichtspunt voor jou: 
het gezichtspunt van de Schepper. 
Zijn gedachten jouw gedachten, 
zijn wegen jouw wegen. 
 
Hans Bouma 


